
 

 

 

 

 

Lesbrief Etty Hillesum schrijfwedstrijd 

                                      Een brief uit het heden                 

 

 
“Vooruit dan maar! Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment 
voor mij: het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk 
lijntjespapier”.  9 maart 1941 

                                   

                                                             

                                            

                      

 

 

 
Een samenwerkingsproject van 
De Volkskrant en Het Etty Hillesum Huis te Middelburg 
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Amsterdam, najaar 1940 

 Ze staat voor het raam en kijkt naar buiten. Het Museumplein ligt er nog 
enigszins verlaten bij. Maar het belooft en mooie najaarsdag te worden, die 
zondag in september 1940.  

Waar zou ze aan gedacht hebben die zondag, terwijl haar blik over het 
Museumplein glijdt in haar geliefde Amsterdam? 

Misschien aan die tiende mei van het afgelopen voorjaar, die dag dat alles 
veranderde en er een grauwsluier over Nederland getrokken werd? 

Of denkt ze al vooruit over wat haar en zovele anderen te wachten staat? 
Voorvoelt zij al dat er een totale vernietiging van de Joodse bevolking in gang 
gezet wordt? 

Ze loopt weg van het raam, de kamer in, maar na een paar minuten staat zij 
weer voor het raam, in gedachten verzonken. Zou ze aan haar rommelige, 
chaotische jeugd denken, aan haar moeder met wie ze maar geen goed 
contact kan opbouwen of misschien wel aan haar jongste broer Mischa 
over wie zij zich zorgen maakt? 

Misschien dwalen haar gedachten wel naar verre oorden, naar Rusland, het 
land waar haar moeder vandaan komt. 

Of staat ze daar maar, min of meer verlamd door alle gedachten, vragen en 
gevoelens die haar de laatste tijd steeds meer in de greep hebben en chaos 
in haar hoofd veroorzaken? 

Ze staat er enigszins besluiteloos bij, daar voor het raam, alsof ze niet weet 
welke kant op te gaan, alsof ze zeggen wil kwam er maar iemand die mij bij 
de hand nam en mij op weg helpt, mij helpt om mezelf te leren kennen, 
zodat ik mijn leven weer kan laten stromen.  

Ze loopt weer weg van het raam en even later staat ze buiten, met de fiets 
aan de hand. Voordat ze wegfietst kijkt ze nog even naar boven, zwaait naar 
iemand en dan verdwijnt ze, stevig doortrappend, de zondagmorgen in, 
alsof iemand haar toeroept: “kom op Etty, je kunt het”. 

  

 

 



 

Etty Hillesum 1914 -1943 

“Vruchten en bloemen dragen op elke plek grond waar men geplant is, zou 
dat niet de bedoeling zijn? En moeten wij er niet aan meehelpen deze 
bedoeling te verwezenlijken”. Etty Hillesum 2 oktober 1942 

In het genoemde project, schrijfwedstrijd voor jongeren tot en met 17 jaar 
zijn het leven en het gedachtengoed van Etty Hillesum steeds het 
uitgangspunt. 

Etty Hillesum werd in 1914 in Middelburg geboren. Haar geboortehuis 
bevindt zich aan het Molenwater 77 en heeft nu de functie van een 
educatief, cultureel, wetenschappelijk centrum met als doel o.a. het 
gedachtengoed van Etty Hillesum voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk te maken en aldus te borgen voor toekomstige generaties. 

Etty werd in 1943 vermoord in Auschwitz, louter en alleen omdat zij Joods 
was. Haar gedachtengoed is echter bewaard gebleven dankzij de publicatie 
van haar dagboeken en brieven die zij schreef tijdens die oorlog. 

Tijdens de oorlogsjaren ging Etty op zoek naar zichzelf. Die zoektocht werd 
een grote persoonlijke, spirituele en filosofische reis die samen met de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog haar korte leven hebben 
bepaald. “Worden wie je bent” en “trouw blijven aan jezelf” werd voor haar 
een steeds belangrijkere leidraad in haar leven. 

In haar dagboekschriftjes en in haar brieven aan vrienden schreef ze 
uitvoerig en zeer persoonlijk en open over haar vragen en onzekerheden die 
zij op haar zoektocht tegen kwam, maar ook de inzichten die zich stap voor 
stap ontvouwden. Het merendeel van wat Etty heeft geschreven is bewaard 
gebleven en uiteindelijk uitgegeven onder de titel Etty Hillesum: Het Werk. 

Het Werk is een indrukwekkende weergave van een persoonlijke zoektocht 
en groei, maar ook van een universele wijsheid tegen de achtergrond van de 
gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 



 

De dagboeken en brieven van Etty Hillesum worden wereldwijd gelezen, 
door jong en oud. Haar werk is in 19 talen vertaald en is een inspiratiebron 
voor al die lezers, maar ook voor kunstenaars, musici, theatermakers, 
schrijvers en dichters. Haar werk heeft nog niets aan actualiteit en 
zeggingskracht ingeboet. Wie ze was, hoe ze leefde en wat ze dacht over 
hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan, blijft mensen tot op de 
dag van vandaag inspireren. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Etty Hillesum in 2017 in haar 
geboortestad werd uitgeroepen tot “Grootste Middelburger Aller Tijden”.   

 

 

Waarom schreef Etty Hillesum een dagboek? 

Etty Hillesum is beroemd geworden door haar dagboek en brieven. Maar 
waarom schreef zij een dagboek? 

Na het halen van haar diploma gymnasium in Deventer, vertrekt Etty naar 
Amsterdam. Daar gaat zij studeren: zij wil kinderrechter worden. Maar er 
zijn meer plannen. Misschien gaat zij schrijfster worden en ze wil in ieder 
geval Slavische Talen gaan studeren. Maar ook van het leven genieten, 
vriendschappen sluiten, nieuwe dingen ontdekken. Kortom: het leven 
omarmen. 

Maar het loopt anders. Het is 1940. De Tweede Wereldoorlog raast over de 
wereld en bereikt ook Nederland. Dat zet het leven voor veel mensen op zijn 
kop en zeker voor de Joodse bevolking. Ook Etty maakt zich grote zorgen. 
Het is in die tijd dat Etty vast dreigt te lopen in haar leven. “De karrevracht” 
aan gedachten en onbeantwoorde vragen zijn te veel en zij  krijgt last van 
haar chaotische jeugd: een rommelig gezin, met weinig samenhang, een 
moeder die zelf geplaagd werd door wat zij heeft meegemaakt voorafgaand 
en tijdens haar vlucht als jong meisje uit Rusland. En een vader die zich 
vooral graag terugtrekt op zijn studeerkamer. 

 

 

 

 



 

 

Zij voelt zich chaotisch en zij lijdt daaronder. Haar leven stroomt niet meer, 
zij voelt zich zoals ze later zal schrijven “verstopt” , alsof haar leven op de 
rem staat. Haar leven lijkt tot stilstand te komen, zij weet niet hoe verder te 
leven: 

 “Nam iemand me maar bij de hand”. 

 ”Ik weet eigenlijk nog niet wat belangrijk en niet belangrijk is. Waar het 
zwaartepunt moet liggen in mijn leven”. 7 augustus 1941 

Een goede vriend  raadt haar aan om een dagboek te gaan schrijven. Op die 
manier zal zij haar schrijverstalent kunnen ontwikkelen. Maar meer nog 
raadt hij haar het schrijven van een dagboek aan om op deze manier de 
chaos die in haar hoofd en hart huist  te kunnen bedwingen. Schrijvend kun 
je met jezelf in gesprek gaan en zul je steeds dichter bij jezelf komen, jezelf 
leren kennen, stap voor stap antwoorden vinden op je vragen en twijfels en 
er vervolgens achter komen wat echt belangrijk is, waar het in het leven om 
moet gaan, waar je mee verder wil. Schrijvend kun je worden wie je bent! 

Worden wie je bent: het spreekt Etty enorm aan en op 8 maart 1941 
vertrouwt zij haar eerst zinnen toe op een lijntjespapier in een 
schoolschriftje. 

Worden wie je bent: wat hield dat in voor Etty? 

Niet iets zeggen of roepen omdat iedereen het roept of zegt. 

Niet iets doen om er maar bij te kunnen horen, om aardig gevonden te 
worden. 

En zeker niet denken op een manier die door een systeem wordt 
voorgeschreven. 

Tot op de bodem van je eigen ziel kijken, het aller eigenste in je boven laten 
komen en van daaruit handelen. 

Worden wie je bent, trouw blijven aan jezelf, ook al zijn de omstandigheden 
zwaar. Voor Etty opent deze route de deur naar innerlijke vrijheid, 
zelfbeschikking en eigenaarschap. 

 

 



 

Voor Etty  is het belangrijk dat iedereen moet kunnen worden wie hij/zij is, 
maar dan moeten we de haat geen kans geven. Haat staat elke groei in de 
weg. Erger nog “Ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen, 
maakt haar onherbergzamer dan zij al is”. 23 september 1942 

Etty is er van overtuigd dat we de wereld weer mooi zouden kunnen maken 
door de voorraad liefde op deze wereld te vergroten. Maar dat begint altijd in 
je eigen kleine wereld: 

“En een mens kan de oorlog en al zijn uitwassen bestrijden door in zichzelf, 
dagelijks  ieder ogenblik, de liefde te bevrijden en een kans te geven om te 
leven”. 28 maart 1942 

 Als we kunnen leren haten kunnen we ook leren liefhebben, niemand wordt 
met haat geboren, maar door foute systemen leren mensen wie ze moeten 
haten. 

Liefde is de basis voor een wereld waarin iedereen kan worden wie hij/zij is 
en als die weg geopend is dan kunnen we een mooie wereld creëren. 

“Worden wie je bent” betekent voor Etty ook je niet laten vermorzelen door 
angst en haat. Zij creëert innerlijke ruimte om tot op het laatst het mooie 
van het leven en het goede in de mens te zien. 

Zij gelooft er in dat er een nieuwe tijd zal komen, maar waar ieder mens een 
bijdrage aan moet leveren, dat de mensen zich daar voor moeten 
inspannen. Dat begint klein, dicht bij huis, bij en met jezelf. 

“Wanneer men de kracht voor de kleine dingen heeft, heeft men ze ook voor 
de grote. En later gaat het allemaal vanzelf en zijn alle krachten vrijgekomen 
voor de dingen waar het eigenlijk om gaat”. 17 juni 1942 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Wat is het belang van deze schrijfwedstrijd? 

- leerlingen maken vanuit een andere invalshoek dan gebruikelijk kennis    

   met Etty Hillesum tegen de achtergrond van de tijd waarin zij leefde, 

 -leerlingen worden uitgedaagd zich te verdiepen in het gedachtengoed van  

   Etty Hillesum, o.a. aan de hand van een aantal citaten, 

- deze schrijfwedstrijd vraagt leerlingen het gedachtengoed van Etty    

   Hillesum te transformeren naar hun eigen leven en de wereld waarin zij   

   leven, 

 -leerlingen worden uitgenodigd stil te staan bij de vraag op welke manier we   

   samen de wereld mooier en gastvrijer kunnen maken. 

Omdat er in briefvorm geschreven moet worden, houden leerlingen zichzelf 
en de ander een spiegel voor met een belangrijke boodschap die wellicht 
verder rijkt dan de dag van vandaag. 

 

Waar moet de brief aan voldoen: 

 Een literaire brief die: 

• getuigt van persoonlijke reflectie en visie op Hillesums teksten en 
gedachtegoed; 

• een duidelijke verbinding maakt tussen haar tijd en onze tijd; 

• een persoonlijke, maar ook universele boodschap uitdraagt; 

• stilistisch krachtig en authentiek is. 

 

Voorwaarden en opzet 

De tekst moet geschreven zijn in briefvorm, in het Nederlands; 

De lengte ligt tussen de 500 en 750 woorden; 

De inzendingen worden beoordeeld door een jury van professionele 
schrijvers en Etty-Hillesum-kenners: Judith Koelemeijer, Marloes 
Matthijssen, Sheila Sitalsing en Klaas Smelik.  



 

Stuur je brief in als Word-document of PDF naar   

 

schrijfwedstrijd@ettyhillesumhuis.nl o.v.v. “EH wedstrijd”.  

Vermeld je naam, e-mailadres en geboortedatum onderaan het document.  

Inzenden kan tot en met 9 maart 2026. 

 

Prijzen 

De beste inzending in elke categorie wordt gepubliceerd in de Volkskrant op 
5 mei 2026 en tentoongesteld in het Etty Hillesum Huis in Middelburg. De 
twee winnaars ontvangen ieder een geldbedrag van 500 euro. De 
prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Vrijheidssymposium van het Etty 
Hillesum Huis in Middelburg, ook op 5 mei 2026. 

 

 

 

  

 

mailto:schrijfwedstrijd@ettyhillesumhuis.nl

